Leona Moreels

Geboren op 30-07-1915 te Deinze
Overleden op 21-06-1999 te Deinze

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

"Leven ix dankbaar zijn

veor het licht en de liefde

I mensen en dingen

2omaar gegeven., " (Phil Bosmans)

DANKBAAR AANDENKEN
AAN
MEVROUW
LEONA MOREELS

weduwe van de heer Robert ROOSE

geboren te Deinze op 30 juli 1915
en overleden te Deinge op 21 juni 19949,
gesterkt door de gebeden van de H. kerk.

De families

MOREELS - ROOSE - CHANTERIE - DHONT

danken u allen voor uw steun en aanwezigheid.

"Hei beste in het leven

van eer goed mens zifn

diens kieine, onbekende

daden van vriendelijkheid en liefde.”
{William Wordsworth)

Het leven en het werk van Leona :
geen wereldschokkende daden of prestaties.

De goedheid en de vajgevigheid van Leona :

geen voorpaginanicuws en geen verblindende glitter.

Maar veel mensen konden proeven en genieten
van haar stille werkijver en van haar stille vrijgevigheid,

Voor die blijvende nasmaak van eenvoudige goedheid
danken zij Leona
en vertrouwen 2ij haar toe aan Gods dankbare handen,
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