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Geprezen zij God die in eewigheid leeft,

Hij is het die slaat en zich ontfermt,

die leidt noar de deood en herleven doet,

geen mens kan aan zijn hand enivluchten.
(Tobias XIII)

Gedenk in uvw gebed
DE HEER

ALBERT MOREELS

Weduwnaar van mevrouw
MARIE ROBBENS

Geboren ta Huise op 19 november 1903 en
plotseling overieden te Ouwegem ap
24 augustus 1984, gesterkt door de
H.H. Sacramenten der stervenden en
de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden,

—

"De mens wikt, moar God beschikt"
Dit oude spreekwoord werd nogmaals bewqur
heid toen Albert fot ieders verrassing in de
morgen van 24 augustus plo!s het Lijdelijke
met het eeuwige had wverwisseld,

Yerrassing in zoverre dal wij nooit het
juiste moment kennen waarop het zal gebeu-
ren, en dit moment er dikwijls eerder is dan
wij denken, want zijn gezondheidstoestand
was wel ochtervitgegaan de laatste tijd.

"Weest waokzaam, want gij kent dag
noch wer woarop de mensenzoon komi''. De
waakzame dienaar weet dat de tijd die ons
hier is toegemeten onofwendbaar noor zijn
einde loopt en hij weet bijgevolg woor hei
op aankomt,

Albert was steeds een groag geziene
figver die zolang hij kon, met ijverige zorqg
heeft gewerkt en zijn dogelijks brood heeft
verdiend en bi| wie iedereen welkom was. H |
heeft doarna nog van een lange en rustige
levensaovond mogen genieten.

God, Gij alleen kent het oontal von onze
levensdagen. MNu aan dif leven onvoorzien
een einde is gekomen, wil hem dan ook op-
nemen in Uw barmhartige liefde en eeuwige
rust,

Baste familie en goede vrienden, dank
voor al uw genegenheid en goede zorgen.
Wil mij niet vergeten in uw gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid |

De families MOREELS - VANDERBAUWHEDE
en ROBBEMNS - DE POTTER

danken U oprecht voor de blijken
van deelneming in hun rouw.
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