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"Treed binnen in de vreugde van de Heer"

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

ROSINE RAPPE

weduwe van de Heer
PHILEMOND D'HOLLANDER

geboren te Berlare op 3 maart 1908 en
overleden te Dendermonde
op 5 december 1991.
Gesterkt door de H.-Sakramenten.

Het huis waar we thuis altijd hebben gewoond,
waar we moeder tot het einde toe hebben ver-
zorgd, het huis waar ze in alle stilte haar oude
dag doorbracht.

Dat huis, waaruit moeder nu is heengegaan,
het is een stuk geschiedenis, dat nu wordt afge-
sloten, '

Daar heeft Rosine hard gewerkt op de boerde-
rij, het huishouden gedaan en op het veld mee-
geholpen. De normale arbeid van elke huis-
vrouw op het hof, gepaard met de opvoeding
van de kinderen, die hun weg zijn gegaan.

Maar een groot kind verliezen kan een grote
wonde slaan, die moeizaam geneest, en alleen
wordt verzacht door het gebed en de weder-

waw iiglSgpSteun om dit verdriet te dragen.

Gelukkig kon zij steeds vertrouwen op de lief-
devolle zorg van haar kinderen.

Gelukkige mensen die dit kunnen beleven en
thuis hun levensavond kunnen doorbrengen
mede door de edelmoedige zorg van verpleeg-
kundigen. . _

Zo mocht Rosine het meemaken in de stilte van
haar huizeke waar ze graag was en leefde.

Nu bidden wij U, Heer,

voltooi nu geheel

wat Gij in haar begonnen zijt. _
Breng haar nu thuis in uw liefde voor eeuwig.

De families RAPPE, D'HOLLANDER,
BAEYENS en DE GRAUWE;

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw en voor het gebed.

begrafenissen poppe-van gijseghem, berlare
drukkerij van uytvanck, beriare



