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Een moeder uit de duizend,
= gen vrouw van werken en geloof.
H o 5
- F = aar naam biijft in ons ruisen,

herinnering die nimmer dooft.

Dankbaar aandenken aan
ons moeken,
memeken,
tante Mieken,

MARIA RAPPE

weduwe van Henri De Bruyne

Geboren te Berlare op 25 juni 1906
en er in familiekring overleden
op 14 januari 1998,
gesterkt door de H, Sakramenten.

Medestichtster van K.A.V,, Ziekenzorg,
K.B.G. en B.G.JG.
Ere-bestuurslid C.M.
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Moeken is nu bij God, stil en klein,

ze zal voor eeuwig rustig zijn.

Zovele jaren met ons te samen

heeft ze geluk en droefheid mee gedragen.

Ze leerde ons ook beminnen,

want in een moederhart van binnen
is er steeds die geborgenheid,

voor een moeder is er altijd tijd.

Ze heeft ons handen leren vouwen
en leerde ons op God betrouwen.
Geloof heeft moeder kracht gegeven
en leidde haar door 1 moeilijk leven,

Moeken, jou vergeten doen we nooit,
we dragen jouw liefde in 't leven voort,
Met het voorbeeld van U gekregen
gaan we nu verder op al ons wegen.

God, wij danken U en weten

dat moeders nooit hun kind vergeten.
Bedankt moeken, 't was zo fijn

een kind van U te mogen zijn.

We sfonden riet alleen,

om uw trouw gebed,
om uw stil nabif zijin,
am Lw medeleven,
) danken wi U/
De families RAPPE, DE BRUYNE,
RAEMDONCK en DE GEEST.
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