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" Ik ben zo moe: ...
nw wil ik enket slapen en dromen van hen die ik lisfhad.’

AANDENKEN AAN
de heer

Frans, Jozef
Van Den Abbeele

echtgenoot van mevrouw Clarisse Van De Velde

Geboren te Wichelen op 21 mei 1915
en overleden in het A.S.Z. te Aalst op 5 mei 1993.

Gesterkt door het sakrament van de zieken.
Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen

De families: VAN DEN ABBEELE - VAN DE
VELDE - JANSSENS en WALGRAEF danken U
vooruw gebed en de troostende blijken van deelneming.

Jozef, "Frans of Cis" voor de vele vrienden”, "Pit" voor
ons, is gestorven zoals hij heeft geieefd : zonder
klagen, wetend wat onvermijdelijk ging komen.

Hij was geen man van vele woorden. Werken stond

wiwrw, indeken_ be

steeds hoog in ziin vaandel. Enkele weken geleden
nog spitte hij de hof om; hij sakkerde nog aange-
zien hij op 'zijn ouderdom’ maar een paar uur per
dag kon ‘omsteken’'...

Oweral was hij een graag gezien persoon,
vele vrienden heeft hij gemaakt wanneer hij naar
een wiglerkoers ging of ging boogschieten of
kaarten. Met een kwinkslag kon hij gemakkelijk
iemand aan het lachen brengen, zelfs nog in het
ziekenhuis, in de laatste dagen van zijn leven.

Eenvoud sierde hem, uiterlijk vertoon tel-
de niet bij hem. Zijn vrouw en "de gasten” - zoals
hij zijn familie noemde - waren zeer dierbaar voor
hem; hij zei dat niet, maar je voelde het wel.
Gelukkig was hij wanneer hij kon spelen met zijn
achterkleinkinderen; de Pallieter in hem stak dan
de kop op.

Wij danken de Heer dat hij "Pit”" niet plots
wegriep, dat Hij ons een weekje liet om afscheid te
nemen, om "onze Pit" te tonen dat wij hem graag
hadden.

Vian één ding zijn we zeker : "Pit" is in de Hemel en
zal bij de Heer, wanneer nodig, voor ons een goed
woordje doen.
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