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BIDDEN WE VOOR DE ZIEL

van Mijoheer

Franciscus VAN DEN ABBEELE

ezhtgenoot van Mevrouw

ALICE VERSTRAETEN

geboren te Qudegem, de 14 September 1866 en er
godriuchtig overleden, de 8 Mei 1956
Versterkt door de H.H. Szcramenten der stervenden
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Qok de steckste mensen knjgen hun beurt om op te
gaan naar het eeuwig leven. Want hoe broosis dat
leven =p aarde ook al duude het lang. Maar bij de
smart om het heengaan van vader staat daar de ster-
kende troost van ons geloof dat ons leert hoe na dit
vergankelijke het blijvende leven bij God ons wacht.
Moge vaders ziel reeds zijn opgegaannaar dat geluk.
De H.H. Sacramenten die hij ontving en zijn kriste-
lijk leven zijn daatvoor waarborg ende hoop.

Dierbare echtgenote : lang mochten we samen ons
werkzaam leven leiden Nukwam de scheiding enik
dank u voor uw zorgen bij de lasten var mijn ziekte.
Moge het gebed u troosten en gzve de Heer onseens
het eeuwig weerzien.

Dierbare kinderen, ik was u voorbeeld van een
werkzaam en goed leven : volgt dat vocibeeld na en
" moge het ustertken om steeds uw plicht te doen in
het werk en in het kristelijk leven. Dank om uw
kinderlijke liefde voor me

Heer geef hemde eeuwige rust. Mijn Jezus barmhar-
tigheid, - O. L. Vr. v. Lambroeck, bid voorzijn ziel.













