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Geloofd 2ij Jazus Kristus. Amen

WIL IN UW GEBEDEN GEDENKEN
MENVIoUW

ELISABETH MARIA DE KEVER
echtgenole van de heer
PETRUS THOEN
geboren te Temse op 29 mej 1915
en plotseling overleden te Vrasene op 2 juli 1972,

Lid van de boerinnengilde,

e

Een moeder ging heen. Plots! Qp een zondag-
morgen, als zij uit de kerk thuis kwam. MNiets
vermoedend! Zoals een rijpe vrucht van de boom
valt, zo is onze dierbare overledene, rijp voor de
beloning, gevallen in de armen van de Heer,

Rijp voor de keloning van haar leven. Ja, voor haar
schoon leven, dal zij doarbracht in dienstbaarheid
voor de medemens, maar vooral in grote zorg en
bekommernis voor haar schoon gezin. Haar gezin'
Haar man, haar kinderen, Kamiel, Reng, Roger en
Christiane, hoe zullen zij haar missen! Zij hadden
moeder nog zo nodig en zij hielden zovee! van haar.
En die liefde was wederkerig want ook meeder zag
haar man en kinderen zo ontzettend graag. Hoe
heerlijk zou, menselijkerwijze gesproken, de toe-
komst zijn geweest, hoe gemoedelijk zouden ouders
en kinderen nog samen hebben kunnen vertellen aan
tafel na het eten, waar zij allen zo graag nog wat
bleven nazitten om bij elkaar te zijn. Alles thuis was
onlangs nog opgefleurd, alles was nog zo mool
gemaakt,

Een schaon gezin, waar het goed was om fa zijn,
cen gezln waar vrede en senheid hearst, waar allen
alles voor elkaar over haoben.

En nu Is moeder hesngagaan. Waarom nu al ? Het
antwoord op de vraag moeten wij schuldig blijven,
Maar wij mogen vertrouwen dat de Heer haar ki
Zich wilde hebben omdat zij, volgeas Zijn inzichten,
haar taak voibracht had.

Een grote dankbaarheid moet vader en kinderen
vervullen, dat zij zo'n goede moeder gehad hebben.
Die dankbaarheid zullen zij tonen door haar nooit te
vergeten, door eerbied en licfce te blijven tonen aan
vader en aan elkaar, zoals moeder hel geleerd heelt.

Moeder. wij zullen U nooit vergeten,

Wij bidden en smeken samen de Heer .

Heer, God en Vader,

U heeft moeder bij U opgenamen,

schenk haar uw grote en barmhartige liefde,

Laat haar over ons waken en

gat wij haar naam in ere houden

en haar voorbeeld valgan,

Wij rekenen op uw cneindige liefde voor de mensen,
dat U ook deze overledene, die U trouw diende,

de eeuwige vrede geeft,

Wij danken U voor de blijken van
uw kristelijke deelneming en gebeden:
de hr. Petrus THOEN en kinderen Kamiel,
René, Roger en Christiane ;
de families DE KEVER, THOEN, VAN
RDYEN en CANT, druk et, burm



