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Niet mijn, maar Uw wil geschiede.

T

Door dit aandenken vragen wij U een gebed
voor de onsterfelijke ziel van Mijnheer

DOMINICUS BAEYENS

echtgenoot van Mevrouw

IRMA  VLAEMINCK

geboren te Uitbergen, op 14 juli 1913 én god-
vruchtig overleden in het akademisch zieken-
huis te Gent, op 11 mei 1976.
Gester kt door de HH. Sakramenten van de zieken,
en de Pauselijke Zegen.
Rustend bediende van de N.M.B.5. Yereerd met het
burgerlijk ereteken iste klas. Qudstrijder 1940-1945

De dierbare overledene die wij hier geden-
ken was een overtuigd kristen, die durfde uit-
komen voor wat hij was. Naast zijn liefde voor
God, had hij een grote genegenheid voor zijn
evenmens. Voor iedereen die hem iets vroeg
stond hij gereed om hem te helpen.

En hier treurt dan ons hart, omdat deze
goede man zo vroeg van ons moest heengaan.
Terecht dan ook als men van hem sprak, dat
men hem een door-brave man noemde.

Maar we weten het, ons leven is van korte
duur, dikwijls te korte duur. Maar ieder mens,
wie hij ook is heeft zijn ieven gekregen hier
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op aarde om God te zoeken, de dood om Hem
te vindan, de eeuwigheid om Hem te bezitten.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, hij hebt mij altijd met veel goedheid
omringd, ik dank U hiervoor. Het verdriet om
onze scheiding worde gemilderd door de ze-
kerheid dat wij eens elkander voor eeuwig
zullen terugvinden.

Beminde familieleden, laat mijn aandenken
steeds levendig voortleven in uw gebeden,

Dat hij ruste in vrede bij de Heer !

De families Baeyens, De Yleeschouwer,
Vlaeminck en Duquet,

danken U voor Uw gebeden en voor
Uw kristelijke deelneming in hun rouw.
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