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Gelukkig en verstandig is de mens, die in zijn
leven 26 tracht te zijn als hij bij zijn dood wenst
bevonden te worden. (navelging v Kristus)

-+

In de vrede van Kristus ruste de ziel
van de Heer

ACHIEL RASSCHAERT

echtgencot van Mevrouw
MARGARETA DE WVREESE

geboren te Overmere, op 27 december 1896,
en godvruchtig overleden te Lokeren, op 11
september 1975,

Gesterkt door het H. Sakrament van de zicken

Binst zijn levensloop heeft Achiel steeds
eerlijk gepoogd te volbrengen wat hij als zijn
plicht aanzag, zodat hij oprecht en met over-
tuiging mocht zeggen: in alles heb ik gehan-
deld om wel doen.

Eens was hij een man vol levenskracht.
Onverpoosd was hij aan 't werk, want voor
zijn gezin was hem niets te veel of te lastig.

Het werd dan ook zijn zwaarste kruis toen
hij met verzwakt hart noodgedwongen rust
moest nemen.

Toch bleef hij een gelukkig man, dank zij
de goede zorgen van zijn echtgenote die hem
voortdurend terzijde stond en hem wist op te
beuren met haar liefdevolle toewijding.

Zijn sterven was een zachte overgang, want
hij was bereid om voor Ged te verschijnen,

Hemelse Vader, wil onze dierbare nu de
vreugde schenken van het eeuwig samenleven
met U, waar hij het geluk mag smaken dat Gij
aan uw trouwe dienaren beloofd hebt,

O.L.Vrouw ten hemel opgenomen.
bid voor onze dierbare.
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De families RASSCHAERT,
DE VREESE,
COPPIETERS
en HOOGEWI]JS,
danken u voor de blijken van

deelname in hun rouw en om
de steun uwer vrome gebeden
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