Etienne Tavernier

Geboren op 23-06-1922 te Knokke
Overleden op 18-02-1984 te Knokke
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Bid God voor de ziel van

de heer Etienne TAVERNIER

echtgenoot van mevrouw Hilda SLABBINCK

geboren te Knokke op 23 juni 1922 en er godvruchtig
overleden in de klinlek O. L. Vrouw ter Linden op
18 februari 1884, gesterkt door de H. Sakramenten
van de zieken.

Mevrouw Etlenne TAVERMIER-SLABBINCK,

De heer en mevrouw
Dirk TAVERNIER-VAN MALDEGEM en kinderen,

De familles TAVERNIER, SLABBINCE,
BRUTSAERT en VAN REYBROUCK

danken U voor de troostgevende blijken
van christelijke deelnaming
an voor uw gebed.

rouwleiding 1. cafmeyer
drukkerij matthys - knokke-heist

Hij was toch zo tevreden. Hij had zijn
handel overgelaten en na vele jaren hard
werken zou hij ook eens van 't leven ge-
nieten.

Maar, de mens wikt en God beschikt.
Een onverbiddelijke ziekte kreeg hem in
de greep. Gedurende lange maanden wor-
stelde hij met alle macht tegen de kwaal
en tot zijn laatste levensjaren hoopte hij
nog te genezen. Het heeft niet mogen zijn.
Zonder andere klachten dan deze van de
pijn is hij heengegaan.

Als voorbeeldige echtgenoot, vader en
grootvader werd hij door iedereen geacht
voor zijn eerlijkheid en dienstbetoon in
handel en wandel.

Dank je, lieve Hilda, voor je goede zorgen.
Dank aan allen die me met woord en daad
hebben gesterkt en geholpen.




