Roger Roels

Geboren op 13-01-1924 te Wetteren
Overleden op 27-07-2005 te Wichelen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

I heb gelikis geleefd.
I met weinig tevreden gesteld.
Migts gevracgd en veel gekregen,
En van alle goede dingen voldoan
Zochties noar God gegoon
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Dlankbaar aandenken aan

de heer

Reoger ROELS

Echtgencet van mevrouw Alice UYTTENHOVE

Sebaoren te Wetteren op 12 jonuari 1224
en overleden in het BvVT Malenkouter
te Wichelen op 27 juli 2005,

De famiies Boels, Lhvitenhove,
“an Neckebroeck, FPosckx
danken u voor de bljken van deelneming.

www.indeken.be

Fépé,

Broocdies bakken was je leven, Het was hard werken maar
voor het geluk van je gezin was niets je teveel. Door ziekte
werd het verwullen van je dogtaok bemselljkt en stoppen
deed heel veel piin | Duiven werden dan je alergrastste sas-
sie. Bij Terugkemst van hun verre bestemmingen, brachten
Ze voor jou en je schoonbroer Emiel de mogiste prizen mee.
Maar ook ket verzorgen van je troeteldieren werd zwaar en
bii de verkoop van je duiven verkeocht je stuk voor stuk een
deel van jezelf. Al wandelend zette je je leven verder. Met
vrienden een pintie drinken, een koartje leggen. Je opgroei-
ende kleinkinderen toverden steeds weer een glimlach o je
gezicht. Genletend van iedere dag stapte te verder. et de
gezeondheid van mémé ging het minder goed. Odk je zus had
Je steun nedig, samen wvechten julie verder, met ups en
dewns. De zondogen werden verwendagen, kogrtend met je
gezin, je familie om je heen. \Wat moet een mans nog mear?
Sinds november ging het je minder geed. Je ging op zoek
naar de tid van toen...

Fépé, bedankt voor alles wot je voor ons deed,
we Zulen je missan.
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