Richard Casteels

Geboren op 14-07-1916 te Oordegem
Overleden op 24-08-1979 te Aalst
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Na een overgevuld leven van onbegrensde
inzet, sterk geloof en trouwe liefde, werd zo
vroeg naar het Vaderhuis geroepen

BE HEER

RICHARD CASTEELS
Echtgenocot van Mevrouw Paula MATTHIJS

geboren te Oordegem op 14 juli 1916, en,

omgeven van zijn familie, gesterkt door de

sakramenten der Kerk, in Gods eeuwige

liefde opgenomen te Aalst op 24 augustus
1979,

Gewezen lid van de Kerkfabriek van Qorde-

gem — Bestuurslid van de Parochiale Werken

Bestuurs- en spelend lid van de Kon. Harm.

Ste.-Cecilia — Lid van de Sint-Adrianusgilde
en Qud-strijdersbond 1940-1945,

Na een martelende ziekte is deze uitzonder-
lijke huisvader ontrukt aan de liefde van zijn
gezin en zijn familie, waarmede hi|] zo trouw
en onafscheidelijk verbonden leefde.

Met onverwoestbare doorzettingskracht heeft
hij zich steeds ingezet voor het welzijn van
zijn prachtig gezin, waar hij de dankbare be-
wondering afdwong van allen om zijn opti-
misme, zijn levensmoed, zijn scherp doorzicht,
zijn wijze raad, zijn vaderlijk meeleven met de
inspanningen van gans zijn gezin.

Oock in de parochie wist hij zich op zovele
terreinen verdienstelijk te maken met zijn
rilke talenten, zijn fijn aanvoelen, zijn even-
wichtig en doordacht oordeel; hij was de
bescheiden en toch ervaren raadsman, die
streefde naar goede verstandhouding met al-
len die hij ontmoette. Daarom was hij dan
ook een ware volksvriend die de waardering
van alle mocht genieten.

Als kristen was hij een voorbeeld voor de
ganse parochie ; geboren uit een gekende,
overtuigde familie, leefde hij volgens zijn ge-
looi, en vond er ook de kracht om als een
voorman te kunnen voorgaan : trouw en be-
trouwbaar in woord an daad.

Als bezorgde echtgenoot, als model-vader
heeft hij geleefd, maar ook afscheid gencmen
van allen ; zeer bewust heeft hij op pakkende
wijze aan allen zijn woord gezegd : raak en
vaderlijk, maar dan ook onvergetelijk. Midden
in zijn eigen diepste lijJden heeft hij allen
bedankt, en aangemaand die oprechte ge-
negenheid voor mekaar te behouden, trouw
rond moeder.

Duurbare echtgenote en kinderen, lieve zus-
ters en familie, wilt samen God danken, die
me verlost heeft uit deze smart; U allen
dank ik van harte om zoveel mealeven, troost
en hulp. Moge de Heer er U allen om lonen.

Paula CASTEELS-MATTHIJS en kinderen
danken U.

Uitg. R. Frangois - Oordegem




