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0 Heilig Krais, onder uw schaduw hoop en ras:
ik in vrede !

-,.
BID VOOR DE 7IEL
van Mijnheer

AUGUST CASAERT

weduwenaar van mevrouw

Ina DE Bock

geboren te Overmeire op 13 December 185]

_ en er overleden op 21 Juni 1929,
Versterkt door de H, Sacramenten der stervenden.
T R .

De eenvoud en oprechtheid zijner ziel (JOB 1), de
goedheid en zachtmoedigheid zijns harten, de blij-
heid en de tegemoetkoming van zijn karakter (EC-
CL. 45}, de godsdienstige overtniging van zijn le-
ven (TIM.) deden den eerbiedwaardigen ouderling
van God en de menschen beminnen (ECCL. 14).

De langdurige ellendige ziekte op het einde van
zijn leven heeft hij moedig doorstaan. Bij al dien
tijd hebben we geen klachtwoord gehoord... enkel
stille gelatenheid, en volle berusting in den wil
des Heeren. — De wonderbare schikking van God
heeft het tegenwoordig leven met kwellingen ver-
vuld om ons het toekomsiig leven naar waarde te
leeren schatten.,

Vaartwel, duurbare dochter en familie, hebt dank
omuw zorgen tijdens mijn onverbiddelijke ellen-
dige kwaal ; gedenkt mijn lessen en raadgevingen,
en vergeet mij niet in uwe gebeden. Tot weerziens
in den Hemrel.

H. Hert van Jesus, ons toekome uw rijk. (300 d. af.)

Mijn Jezus, bermhertigheid. (100 d. afl.)
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