Ricardo Carro-Muno

Geboren op 01-03-1944 te Cedeira (Spanje)
Overleden op 05-03-1989 te Op zee

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Op 5 maart 1989 zijn de seuwige vrede ingegaan tengevolge wvan
ean schespsramp, de vijf bemenningsleden wvan de Z.200 "Tijl
Uilenspiegel™, de haven van Zeebrugge uitgevaren op 22 fe-
bruari 1980,

: )

Wij gedenken en bidden voor :

Eddy VAN DER VEEN

geboren ta Blankenberge op 2 februari 19566,
Echtgenoot van Caraline Vanwalden en vader van Dennis.

Ricardo CARRO-MUINO

geboren te Cedelra (Spanje] op 1 maart 1844.
Echtgenoot van Christiane Cailloux en vader van Inaes,

Daniél NOENS

geboren te Antwerpen op 5 maart 1959,
Man van Petra Verhasselt en vader van Jaéile, Véroniqgua en Saskis,

Patrick van de WALLE

geboren te Brugge op 26 november 1967,
Zoon van Roger en Lydia Van Houtta.

Ronny DE VENT

geboren te Brugoe op 13 cktober 1964,
Zoon van Richard en Simonne Six.
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Z 200 “'Tijl Uilenspiegal",

guitige naam en wekrosp ven reder en bamanning

om onbevreesd en moedig hat maosilijke werk en de gevaran
van zes en reevisserl| vrank In de ogen te zien.

Mog onlengs gemoderniseerd was elke vaart gedragen

door de goede hoop op rijke vangst

dank zl| de inzet en werkkracht van zijn bemanning.

Er was geen storm, geen onwear of gevaar van zee of wind,
en toch is het gebeurd,

Geruislons en spoorloos ziln schip en hemanning verdwenen,
alsof een kwade macht hun leven opeiste.

0Of moeten wij esn diepar waarheid durven in de ogen zien :
“"de mens Is kleiner dan zijn stoutste dromen’.

Zijn drang tot veroveren s onatuitbaar,

zijn varlangen om zichzell te bevestigen groat,

maar groter is zijn onmacht om als heerser van de achapping
alles te voorzien en het leven wveilig te stellen,

Vijf mensenlevens zijn gebleven,

kaosthaar in het oog van God

en van de mensen dle hen gaarne zagen.

Fovesl verwachtingen van geluk en vrede zijn niet ingeloat.
Zovael dromen om waardevolle viasers te zljn,

om mensen van liefde te worden zijn in scherven geslagen.
Ouders treuran,

echtgenoten dragen levenslang de zware last van dit verlies
en kinderen kijken vragend en wverlangend uit

wanneer de deur opengaal...

Moge de herinnering aan al het goede van hun leven
voor familie en vrienden gen bomoediging betekenen :
hun visserstrots, hun vaderliefde,
levansdurf en vriendschap, hun inzet voor elkaar.
En maoge dit woord een groet ven verbondenhaid blijven :
“"Wanneer je verdrietig bent
blik dan opnieuw In je hart
en |e zult zlen dat je weent
om wat je vreugde schonk.”
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