Leopold Carré

Geboren op 01-05-1921 te Berlare
Overleden op 25-02-1996 te Uitbergen
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De pijn die moedig wordt gedragen
een weg van eindeloos geduld,
waar handen helpen, alle dagen
tot eindigen de laatste vragen

de kelk ten boorde toe gevuld.

.I.

“'n beetje,

Blijvend aandenken aan Sterven doe je niet ineens
de heer maar af en toe een beetje,

Z en alle beetjes die je stierf
LEOpOld CARRE stierf je niet alleen,
echtgenoot van mevrouw 't is vreemd, maar die vergeet je;
Suzanne STEVENS. het is je dikwijls zelf ontgaan:
je zegt ik ben wat moe,
maar op 'n keer ben je aan
je laatste beetje toe.

Geboren te Berlare op 1 mei 1921 en in
familiekring overleden op 25 februari 1996.
Gesterkt met de H. sacramenten.

De families Carre, Stevens, De Schrijver en
Roels danken u voor de blijken van
deelneming en uw gebed.
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