Robert Desiré Cappelle

Geboren op 19-02-1927 te Wilrijk
Overleden op 17-10-1941 te Wilrijk
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijoheer

Robert Desirée CAPPELLE

Lid van den Bond van het H, Hart
Leider van ket Patronaat, Lid van K.5.A,

Leerling van het St-Joannes Berchmanscollege

geboren te Wilrijk. op 19 Februari 1927 en aldaar. na
eene kortstondige maar pijnlijke ziekte. godvruchtig in
den Hzeruutslap:n op 17 Octoher 1941, woorzien van
de H.H, Sacramenten onzer Moeder de H. Kerk.

Jongen met uw blonde haren,
vol van zpel en levensvreugd,
met uw sympai hiek gebaren.
schoon en rijk aan stille deugd

Jongen toch, uw ouders treucen...
ach. uw rusters weenen droef.
Wie vermag hier op te beuren?
God stelt hen 200 zwaar op proef.

Wie er troost en steun zal brengen 7
God hierboven isnict dook,
wil met balsem wonden mengen
en generen door geloof,

Pas nog mocht zijn lied weergalmen -
“ longe gezalfden, de lenden omgord....
MNu, 't gewuif van engelenpalmen.
Hoor'tiavreugd als d"hemel rijker wordt

Jongen, wijl uw makkers rillen.
't hart bevangen door de kou,
leeren zij zich op te tillen,
zorgzaam voor hun zielsgebouw.

't Is de les van dees’ jong leven :
“ W eest omgord ., en steeds bereid.
God wil niet ons angstig beven,
enkel maar ons zaligheid.

H. Hart van Jezus. ik betrouw op L.
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J. Lesueur pinxit. P. T. Série B 10
Heer Jezus, leer me mijn kruis dragen.




