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_ Laat nu Heer, volgens Uw woord,
Uw dienaar in vrede gaan.

1-

Gedenk in uw gelovig gebed de ziel van
DE HEER
FRANS CAPENS

Weduwnaar van
mevrouw Maria Louisa PENSAERT

Geboren te Dendermonde

op 25 november 1906,

en godvruchtig overleden te Grembergen
op 22 september 1984,

gezalfd door het H. Oliesel.

Midden de gewone dingen

van het dagdagelijkse leven

heeft de Heer

totaal onverwachts

deze vader tot Zich geroepen.

Het komt hard aan voor ons Heer,
maar toch willen we proberen
midden onze ontsteltenis,

U dank te zeggen

voor alles wat hij voor ons was,
voor de vriendschap en de liefde,
voor de rust en het voorbeeld

die van hem uitgingen,

voor al het goede dat we

langs hem mochien ontvangen.

Wij vragen U ook met aandrang:
wees Gij nu goed en mild voor hem
nu hij weer verenigd is met moedsr
die hij hier op aarde zo miste.

Laat hen nu samen bij U

voor eeuwig gelukkig zijn. Amen,

Aan allen van harte dank
voor de troostende aanwezigheid
en het gebed.

De families CAPENS, PENSAERT,
JANSSENS en MERTENS.
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