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De Heer plaatste ons op de wereld.
De Heer neemt ons weer tot Zich.
De naam van de Heer zij geprezen.

1.

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Irene Maria DE BACKER

echtgenote van de Heer
Jozef MINNEBO

geboren te Dendermonde
op 11 augustus 1923
en overleden te Dendermonde
op 1 mei 1979, gesterkt door
de H. Sakrameanten der zieken.

Almachtige Vader,

bij dit sterfbed stellen wij ons vragen.

Wij vragen naar het waarom.

Maar daarbij weten wij zo gemakkelijk

dat Gij een Vader zijt.

Een Vader die het goed met ons bedoelt.

Een Vader die juist weet wat goed voor ons is
en die ons dit goede ook geeft.

Leer ons begrijpen
dat Gij een goede Vader zijt,
ook als Gij ons beprosft.

Wij danken U

voor het leven en de vriendschap

van haar die ons zo vroegtijdig is ontvallen.
Wij danken U voor alles wat wij

uit haar handen mochten ontvangen,

voor alles wat wij van haar mochten leren.
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Heer, zi] heeft het lijden aanvaard,

wil dat als een offer aanvaarden

en aanrekenen ten goede.

Dan heeft ze niet vergeefs geleefd.

Wij bidden U

dat Gij haar nu wilt opnemen

in uw Rijk van vrede en geluk,

Laat haar nu delen in uw laven

en uw heerlijkheid,

zodat zij die in U geloofde

en op U vertrouwde

deel moge krijgen in de hemelse vreugde.
Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkind,
die ik te vroeg veriaten moet, hard valt deze
scheiding. Graag bleef ik nog enkele Jaren
bij u, doch God heeft het anders gewild.
Blijft onder elkaar in liefde verbonden.

Maria, Koningin van de Hemel,
wees haar voorspraak bij de Heer. Amen,

Madienst op zondag B8 juli 1979 te 9 uur in de
kerk van Sint Jozef Arbeider - Keur.

De families DE BACKER, MINNEBO,
COORS en MOORTGAT,

danken U voor uw gebed
en uw meadelevan in hun rouw.

Begraf. Bogaert - Dendermonde.




