Leontine Callaert

Geboren op 30-08-1921 te -

Overleden op 15-07-2004 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

t Moeder,

De jaren hebben uw beeld vergrijsd

Dankbaar aandenken aan en op uw gelaat lees ik sporen van verdriet,

MEVROUW Mijn moeder,
och, ik weet het niet

LEDntinE CALLAERT wat u hec meeste siert.

Weduwe van de heer Frans Heestermans Het leven heeft u fel beroerd,
het is gevlucht als in een droom,
Geboren op 30 augustus 1911 het heeft ons beiden meegevoerd

en godvruchtig overladen op 15 juli 2004
in het AS.Z. te Aalst,
Gesterkt door de Heilige Sacramenten der zieken,

langs de bedding van de stroom,

Meem haar op, Heer,

in uw liefde

en dat zij bij u en vader

het geluk moge vinden zander einde.

De families: CALLAERT, HEESTERMANMS, DE THAET,
YAN HALUWYERMEIREM en LEMMEMS

danken u oprecht voor uw deelneming

in hun rouw.
Diruk. semmermans - Lede - 0153/803810
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