Marjan Caekebeke

Geboren op 12-11-1983 te Dendermonde
Overleden op 18-04-2009 te Arlon
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Liefste Muis
Wat ben ik blij
Dat ik jouw man mocht zijn,
Dat ik samen met jou mocht lachen,
Samen met jou mocht delen.
Dat jouw gezond verstand een beetje het mijne werd
En mijn onbezonnenheid een beetje de jouwe.
" Het waren 8 mooie jaren

Dat ik van je mocht houden.
Bedahkt!

Ma rj a n Ik hou van jou, voor altijd!
Caekebeke j::::““'

Echtgenote van le keek zo uit naar mij,

loris Wan Droogenbroeck, Je droeg me behoedzaam,
Je hand op je buik.

le kende elk lachje van me, elke beweging, elke frons
Geboren te Dendermonde op le klaagde niet, ook niet als ik je uit je slaap hield.
12 november 1983 en Je had emmers vol geduld voor me,

overleden na een ongeval te ﬁftra‘aldﬁjlﬁ j:'; keek naar me,
Arlon op 18 april 2009. DHFWHE R MG OB £
Mijn mooiste lachje is voor jou, voor altijd.

Elise

Begrafenissen De Smet « Hermans, St-Ligvens-Houtem en Vierzele 053/61 ¢ 50


http://www.indeken.be/

