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Haar leven was eenvoud, liefde an trouw

T

Dankbaar aandenken aan

MEVYROUW
MARIA BRUYLAND

Echtgenote van da Hear Camiel DE SCHRIJVER
Geboran te Bazel op 7 juni 1925 an godsvruchtig
overiaden te Aalst op 1 maart 1989,

Ze ward gesterkt en bemoedigd door
het H. Sacrament van de zieken.

Voor elke uitdrukking van medeleven en genegenheid
tijdens haar leven en vooral bij haar heangaan
danken U oprecht de families -

BRUYLAMD, DE SCHRIJVER
COOREMAN en STEVENS.

Moedig heeft ze gestredan gedurende 2 jaar tegen
aan ongeneeslilke ziekte, en is uiteindelijk toch
bezweken naar Gods wil.

We danken U Heer, voor onze lieve moeder,
voor alles wat zij voor ons deed,

zij die met volle inzet voor haar gezin zorgda,
zij die ans zo nabij en dierbaar was,

Wij bidden U Heer,

~ dat wij die allen met haar verbonden waren

nu 0Ok, omwille van haar dood,

nog dieper met elkaar verbonden moegen zijn
nu dit hart

dat zo van het leven en de mensen hoaft gehouden
stil gevallen is,

bevelen we Heer God onze dierbare overledene
in Uw handean.

Wij geloven dat haar naam geschreven staat
in de palm van Uw hand,

Stchenk haar Uw licht en vrede

en laat haar delen in Uw onbegrensde vreugde.
Door Christus onze Heer,

Rouwcentrum VAN HOLSBEECK - DENDERLEEUW
= 053 - 66.67.58 66.65.83



