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waakt, want gij wzet niet op wat uur uw Heer
zal komen.

Bid voor de ziel van zaliger

Cornelia BRASPENNINCX

Lid der Vrouwangilds ~ Liefdeband ,,
echtgenoote van

Theophilus STESSELS
geboren te Loenhout, op 21 April 1874, overleden

te Brasschaet, den 9 Februari 1928.
Voorzien van de H.H. Sacramentan

De Heer zal mij vergelden volgens mijne ge-
rechtigheid ; hij zal mij beloonen volgens de
reinheid mijner handen., want ik heb de wegen
des Heeren bewaard ea ik bzn mijnen God niet
ontrouw geweest,

Daarom heb ik, o Heer, mija hert tot U ver-
heven en op U al mijn vertrouwen gesteld. Laat
nu niet toe dat ik in beschaming valle.

En gij mijn dierbare Echtgenoot en Kinderen,
denkt aan het eeuwig leven. Verheft uwe oogen
en beschouwt onophoudelijk dengene die in den
hemel heerscht: want het leven zal ons niet
benomen maar in een beter veranderd worden.

Zoet Hert van Jezus. wees mijne liefde (300 d.)
Zoet Hert van Maria, wees mijn heil  (id.)













