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"Intussen wefen wij:
dat God in alles het heil hevordert
van die Hem liefhebben.” Rom. 8 28
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Dankbaar gedenken wij

Maria BOSMANS

weduwe van

Gerard DE RIDDER

Geboren te Schoten op 16 december 1913
en sacramenteel verbonden met de Heer
tot in haar sterven op 6 november 1995.

De familie De Ridder-Bosmans

dankt

al degenen die haar genegenheid en nabijheid schonken,
die ons met gebed en medeleven omgeven.

Begrafenissen De Meyer bvba, Brasschaa.

Wnw. Indexen.pe

God, wif geloven in uw voorzienigheid,

Giif weer van haar diepste verlangen: ;

plots te mogen sterven om, Zoals zif het aanvoelde,
niemand tof last te zijn.

Wii danken U voor deze vrouw, ons Moeke

Zij was een vrouw, een moeder

die haar leven kon ordenen,

Mer heel haar wezen en tor in de details
hadd zif eellex wit handen gegeven,

Zij stone vrif tegenover hel materiele.

Zij was een vrouw, een moeder

die voluit kon geven van wat zij bezal,

Hoeveel mensen heeft zij blij gemaaks

met het werk van haar handen.

Zij was wie zif was! gegevenheid, vantberadenheid,

Zij was een vrouw, cen moeder

die worstelde met onmacht en leed onder de bwetsuren
die ook haar leven rekenden,

Zif was geen heilige ... zoals zff vaak zef,

maar bowmwde haar leven op U God,

Zij was een vrouw, een moeder

die niet veel sprak over biclden en geloven.

Zif ‘was' gebed en “handelde’ volgens haar geloaf.

Zij doorleefde haar chrisren zijn en droeg haar kruis.
Waarheid, enkelvoudigheid en directheid tekenden haar

Zij was een vrauw, een moeder

die eenzaambheld dragen en duiclen kon,

Zij mocht blij en donkbaar genieten van

stappen in de morgen en kaartspelen op volle weren.
Giodd, wif geloven in ww schoonheld girgedruke

in feder mensenkind ) een unicke wijze

a0k i deze veoww: ons Moeke en Maempe

Wi danken {7, Wij danken haar.
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