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"Met vreugde Heer verschijnen wij voar U"

.l.

DENK NOG EENS AAN

Pater Ambrosius M. (Louis) BOGAERTS
dominikaan

Geboren te Loenhout op 30 april 1908

Inkleding in de dominikanerorde op
24 september 1928

Tot priester gewijd op 5 augustus 1834
Overleden te Antwerpen op B februari 1989

God, nu voel ik me heel dicht bij U, heel dicht,
met het vermoeden dat Gij de deur reeds hebt
opengezet. Mag ik binnenkomen? Ja? Dank,
dank om alles.

Dank dat ik leven mocht en nu eeuwig bij U mag
blijven leven.

Dank dat ik leven mocht op Uw wereld met vele,
vele goede mensen,

Dank om allen die mij leven hebben geschonken,
mijn leven hebben geboetseerd.

Dank om die levensopdracht die U me gegeven
hebt in de dominikanerorde.

Dank om de levenskracht en de levensvreugde

wiTw. indeken be

die U me gaf.

Dank dat ik mensen mocht gelukkig maken.
Dank ook om mijn gebreken en menselijk falen,
met spijt dat ik het niet beter deed, maar dank
om die gebreken die mij bewust maakten dat ik
nietig was en hulpelcos, en dat Gij-God-alles zijt.
God, ik heb getracht heal veel van U te houden
zoals Jezus, Uw zoon dat leerde, zoals de Moeder
van Jezus het ons voordeed... we hebben het
thuis nog geleerd in en door het rozenkransge-
bed.

En ik hield veel van de mensen die ik ontmoette.
God, ik zou U willen danken zoals Maria dat deed
in een mooi magnificat.

Mag ik nu binnenkomen?

Pater A.M.L. Bogaerts, dominikaan.

De Paters Dominikanen

en de Familie

danken U voor uw aanwezigheid, gebed
en troostende blijken van deelneming.

Begr. GEYSKENS, Antwerpen - Schilde
Tal, 2369281 - 3832010









