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TOT DIERBAAR AANDENKEM AAN
Mevrouw

Elisabeth BEYERS
weduwe van de Heer

Franciscus JOOSSENS
gaboran te Merksem op 17 dacambar 1887, aldaar kertstan-
dig overleden op 24 november 1972.

Ieder moet buigen voor de dood want eens
is de door God gestelde tijd gekomen,

Deze is ontslapen, wetend dat het einde
vap haar aardse leven nabij was, met die vol-
maakte onderwerping en die gerustheid, die
de kostbaarste gunsten ziin voor hen die
heengaan, de zoetste troost voor hen die
achterblijven.

Hert leven is een doortocht: de aarde een
ballingschap: de hemel ons vaderland.

Mijn wegen en gedachten zijo niet de uwe
zegt de Heer.

De sterkte begaf mij, mijn krachten be-
zweken, ik spoed mij tot God. want hun die
leven volgens het geloof, schenkt God de
heme] totvaderland waar eeuwige vreugde is

Beste familieleden en vrienden, er is een
tijd van komen en gaan, ik moet u verlaten
dank om alles wat ge voor mij gedaan hebt.
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DIEP GETAOFFEN VOOR DE TROOSTENDE BLIJ-

KEN VAN DEELNEMING

BETUIGD EBEIJ HET AF-

OVERLEDEME

STERVEN VAN OCNZIE DIERBARE

DANKEN U HIERVOOR VAN HARTE:

De families BEYERS, JOOSSENS en VERBIST.

Fr. Verberck-Ceyen & Zoon, Boekenborglei 14 2120 Schotlen-Deuze

d Tel. 458480
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