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Dit weze een vrome herinnering aan

HENRI BEVERS

echtgenoot van
LOUISA STESSELS

geboren te Loenhout op 10 december 1909
en godvruchtig overleden in het St. Jozef-
Rusthuis te Gooreind, gesterkt door het
sakrament der zieken, op 31 oktober 1984.

Hij was lid van Kerk en Wereld, de Bond
der Gepensioneerden en de Kon. Harmonie
De Heidegalm,

Een leven vol toewijding en inzet

voor zijn eens groot gezin werd afgesloten
de avond voor Allerheiligen.

Is het nu toeval of een teken van Gods
Voorzienigheid 7

Henri dronk de lijdensbeker tot op de
bodem,

Maandenlange ondermijning maakten van
hem een zeer verduldig mens, wat hem
toeliet rijke verdiensten te vergaren.

Hij die zo hoopte op beterschap

schikte zich weldra in het komende afscheid.
Het is goed dat vader heengaan kan.

Moge deze minzame mens delen

in de hoopvolle toekomst die het
Allerheiligenfeest ons biedt,

www. indeken.be

De prima hulp van een bezorgde echtgenote,
van de kinderen, de kleinkinderen en de
zachte handen van het verplegend personeel
waren maandenlang warme zonnestralen

in de grauwe dagelijkse eentonigheid.

Dank aan allen, ook de medebewoners

van het Rusthuis voor de genegen attenties.
Laat nu, goede God, de milde warmte van
uw liefde neerkomen ook over ons die
achterblijven,

en breng ons eens samen in de Vreugde en
de Vrede van het Vaderhuis,

om blijvend één te zijn.

Voor uw gebeden en blijken van deelneming
danken : Mevr. Henri Bevers,

kinderen en kleinkinderen,

de families Bevers, Stessels, Van Looveren
en Braspennincx,

Begraf, L. Hofmans-Mertens NV
tel. 669.62.66 - 666.77.77 - 314.35.84
Bijhuis R. Vissers, Loenhout, tel. 669.63.34



