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Thans blijven zij alle drie bestaan:
geloof, hoop en liefde.
Maar de grootste daarvan is de liefde.
| Kor.
Vroom aandenken aan de Heer

CONSTANT BELLENS 4

Echtgenoot van Mevrouw

FLORENTINA ADRIAENSSENS

Oudstrijder-Vuurkruiser en oorlogsinvalied;
Lid van de kristene ouderdomsgepensioneerden
en van de K.W.B.; vereerd met verscheidene
militaire en burgerlijke eretekens.
Geboren te Ekeren, op 24 juni 1896,
overleden te Ekeren, op 8 augustus 1972,
Voorzien van de H.H. Sacramenten der zieken
en de pauselijke zegen “In articulo mortis™.

Voor cnze dierbare overledene is met het
aardse leven de tijd van het geloof voorbij. Zijn
geloof was hem een licht waarin hij alle ge-
beurtenissen probeerde te begrijpen. Hij vond er
een richtsnoer in om zijn leven in zijn beroep,
als echtgenoot en vader, te ordenen en te ver-
nieuwen. Mu heeft de Heer hem het volle licht
geschonken en ziet hij met Gods eigen ogen dat
zijn leven in geloof goed was.

Ook de tijd van hoop is voorbij. De hoop op
de hemel verhinderde hem niet vreugde te vin-
den aan al de schone kanten van het leven. Hij
was tot ons aller genoegen levenslustig en vro-
lijk van aard. Toch hebben wij hem nooit anders
gekend als getekend door de zware ocorlogswon-
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de, die zijn gang hinderde en hem de laatste ja-
ren onnoemlijk veel pijn bezorgde. Geen spoor
echter van verbittering over dit onverdiende lij-
den | Nu heeft de Heer hem genezen van alle
piin en de vervulling geschonken van het volle
bruisende leven.

“ De liefde echter blijft..."”

“ Daarom, mijn talrilke oprechte vrienden,
mijn vele familieleden, mijn heel dierbare kinde-
ren en kleinkinderen en vooral U, mijn bedrijvi-
ge, zorgzame en zo lieve echtgenote, die U tot
het uiterste gegeven hebt om mij te verzorgen,
ik dank U omdat gij mij de liefde gemakkelijk
hebt gemaakt. Uw genegenheid heeft de miseries
van de laatste maanden zeer verzacht. Troost U
met de gedachte dat niets daarvan verloren Is.
Want al gaat alles voorbij: “de liefde vergaai
nimmer”, In de liefde vinden wij elkaar steeds
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Mevrouw Constant BELLENS,

geboren Florentina ADRIAENSSENS;
Wim en Frieda SMOLDERS - BELLENS;
Sim en Paula COOTJANS - BELLENS;
Walter SMOLDERS;
Marleen SMOLDERS;
llse COOTIANS;
Zeger COOTJANS;
Roeland COOTJANS;
De families BELLENS, ADRIAENSSENS,

AMSSOMS en ROELEN;

DANMNKEN.



