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Geboren op 03-04-1909 te Kerksken
Overleden op 25-10-1987 te Aalst
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Dankbaar gedenken wij

Julien
BAETENS

echtgenoot van
Clementina DE SCHRIJVER

geboren te Kerksken

op 3 april 1909

en godvruchtig overleden in het
Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis

te Aalst op 25 okiober 1837,

De familie dankt u voor uw gebed
en de blijken van medeleven.

Een goed man. Eenvoudig en siil, hielp
waar hij kon. Zonder omwegen, gewoon.

Toegewijd heeft hij 52 jaren lang zorg
gedragen voor Clemence, ook in moeilijke
dagen. Trouw, als vanzelfsprekend. En nu
plots dit afscheid.

Zevenveerlig jaar van zijn beste krachten
staken in de P.C.B. Eén dag ziek geweest.
Zeer gewaardeerd medewerker. Op elk
vlak, lid van de Ondernemingsraad, Ze
wisten waarom.

Ontelbare uren bracht hij door bij zijn
duiven. Onvergetelijk : papa met een duif
in zijn hand, strelend, koesterend.

De schepping en zijn miljarden en miljar-
den sterren bekeek hij met de ogen van
een kind. Zijn stokpaardje op het einde
van een gezellige avond.

Ja, van het leven genieten kon hij ook.
Maar steeds matig. Nooit in é&n teug.

Dag pa, jij was onze beste vriend. Hoe je
ons als kind onder de warme dekens kon
stoppen met een verhaaltje als toemaat
zullen wij niet licht vergeten. Zonder
vragen. Met de tederheid van een moeder.
Dag pépé, dank je omdat wij altijd welkom
waren.

Dag "overgrootvader”. Spijtig dat je ons
nieuw huis net niet gezien hebt.

Dag Julien.



