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O Moeder, rijk in deugd, Gij waart ons aller vreugd...
Te midden waakzaam zorgen, van iff den vroegen morgen,
Waart ge op ons bedacht... Rust nu ten hemel zacht ...

T Bid voor de *ziel

van Mevrouw

MARIA LEONIE ROELS

weduwe van Mijnheer

IVO WIERINCK

Geboren te Berlaere op 22 Maart 1861 en godvruchtig
overleden te Overmere op 7 Februari 1939.

Voorzien van al de troostmiddelzn onzer Moeder de H. Kerk
Zij was lid van verschillende godvruchtige genootschappen

Te midden van een zoo talrijk als voorbeeldig kroost dat
treurt om het verlies van 'n zoo wijze moeder, laten we veel-
eer jubelen bij de gedachte aan de verrijzenis tot het Eeuwig
Leven van deze diep godsdienstige vrouw, die niettegen-
staande haar zoo eerbiedwaardigen ouderdom, vé6r enke-
le dagen nog ter kerke toog, waar zij zoo gaarne kwam en
waar ze steeds én troost én steun én sterkte vond ook in
de moeilijkste omstandigheden van het leven en waar zij,
bij "t tabernakel steeds wijzen raad kwam putten.

Van haar mocht inderdaad gezegd: , Zij heeft onder
ons gewoond en rondom haar vrede en geluk gezaaid.,
Haar minzaam en toch ernstig woord, haar diep over-
wogen wijzen raad vergeten we wel nooit| Door elkeen
werd zij.bemind en geacht omdat zij zich zelve vergat, en
in haar bezorgdheid slechis aan anderen dacht.

Dierbare kinderen en familie, in mijn angstvallige be-
zorgdheid om uw aller stil, oprecht geluk, had ik nog graag
u bijgestaan met moederlijken raad. Van uit den hemel
echter zal ik 4 nog beter kunnen helpen. Hebt dank om al
uw goede zorgen. Mocht het ware, het eeuwig, het onver-
gankelijk geluk van anderen steeds uw geluk uitmaken, uw
fierheid en uw kroon, tot u ten hemel schittert als zoovtel
diamanten en parelen onzer kroon . »

Zoet hart van Maria wees mijn zaligheid.
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