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Een waar christen sterft nlet, hij vaart ten Hemel.
v
Bid voor de zielerust van

Mijnheer Remi De Vieeschouwer

echtgenoot van Mevrouw
SIDONIE VAN DE WIELE

geboren te Uitbergen, de 30 maart 1886 en aldaar
godvruchtig overleden, de 9 januari 1965.
Gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken
en de Pauselijlke Zegen.
Hij was gildebroeder van het H. Sacrament,
en lid van de confrerie van het H. Hert.

Toen men vader op zijn sterfbed zag, lag er
op zijn gelaat de rust en de vrede van de schone
voleinding, de glimlach van wie Gods woord
mocht horen «gcede en getrouwe dienaar, kom
binnen in de vreugde van uw Heer». Een lang
leven heeft hij gewerkt & gezorgd voor de zijnen,
in de eenvoud en de stilte van het dagelijks be-
staan, mee met de gang van dagen en seizoenen
in nooit falende goedheid, in vriendschap en vre-
de met allen die hem kenden.

Tot zijn hoogste ouderdom bleef hij werk-
zaam, bekommerd en bezorgd om alles wat er
gebeurde, want niets ontsnapte aan zijn wakend
cog. Elij om de vreugde van het leven, verzoend
met ziekte & gedwongen rust, aanvaardde hij dat
alles goed was gelijk de Voorzienigheid het schik-
te in onverstoorbaar Godsvertrouwen.

Hij was een trouwe echtgencot, die samen
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met zijn echtgenote, dag en nacht zorgde voor
de stoffelijke vooruitgang van zijn gezin.

Hij was een liefdevolle vader die elk van zijn
vijf kinderen en kleinkinderen even gaarne zag.

Beminde echtgenote, in heilige trouw en lief-
de zijn wij tot het einde samen gebleven. Zo ge-
luickig waren wij bijeen, Fier waren wij op ons
gezin; het was schoner dan een droom. De schei-
ding is pijnlijk. Tracht in uw verdriet u te troos-
ten door voor mij te bidden met de hoop dat wij
eens voor eeuwig zullen verenigd zijn in den
hemel.

Geliefde kinderen & kleinkinderen, laten wij
samen God danken voor de hoge ouderdom die
Hij mij heeft geschonken, 't was voor mij een
ware beloning. |k dank u allen voor alles wat gij
voor mij gedaan hebt, vooral u die mij dagelijks
niettegenstaande al mijn leed, gelukkig hebt ge-
maakt door uw oprechte opofferende liefde waar-
mede gij mij elke dag, bijzonder in mijn laatste
lijdensstonden, elke dag liefdevol hebt verzorgd,
Blijft eensgezind rond moeder geschaard; be-
mint haar nu voor twee; verblijdt haar door uw
vriendelijke dienstwilligheid en toon mij nu nog
uwe liefde door te bidden voor uw vader en
grootvader.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

De familién
De Vleeschouwer, Van de Wiele,

Van de Velde en Van Waerebeke,
betuigen U hun oprechte
dank voor Uw deelneming.




