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Moge zij leven in de Heer Jezus Christus.
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BID VOOR DE ZIEL
Van mevrouw

Mathilde De Vleeschouwer

echtgenote van de heaer
MAURITS DE GRAEVE

geboren te Uitbergen op 9 mei 1892 en er
godvruchtig overleden op 1 oktober 1973,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken,

Viug heeft de dood Ingegrepen bij deze ons zo
gekende vrouw. Laat er ons uit leren dat wij
ons tijdens het leven moeten wvoorbereiden
op de dag van ons sterven. lemand die steeds
gereed Is kan onmogelijk op een ongunstig
ogenblik overvallen worden.

De dierbare overledene heeft gans haar leven
gewerkt en gezwoegd voor haar gezin. Haar
beste krachten heeft zij gegeven aan de opvoe-
ding van haar kinderen; door haar voorbeeld
heeft zij hen steeds getoond als kristene men-
sen door het leven te gaan.

Was haar dood voor ons onverwacht, zij was
niet onvoorbereid. Wij vertrouwen er op dat
bij het heengaan uit dit leven, zij de uvitnodi-
ging mocht ontvangen van de Maeater «Kom,
trouwe dienares, gi] hebt u gekweten van uw
taak die u was toevertrouwd, ontvang nu hat
hemelse loons.

Beminde kinderen en kleinkinderen, heb dank
voor uw liefde en genegenheid, en laat mijn
aandenken voortleven in uw gebeden.

Dat zi] ruste in vrede bij de Heer.
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De families DE VLEESCHOUWER, VAN DE VEL-
DE, DE GRAEVE en D'HAESE,

danken U coprecht vcor uw gebeden
en blijken van deelneming in hun rouw.

Begratenissen G. De Ras. Lede




