Maria Vaentina De Vleeschouwer

Geboren op 23-03-1893 te Uitbergen
Overleden op 23-02-1973 te Wetteren
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“ Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie
gelooft in Mij, zal leven, al is hij ook gestor-
ven.” (Evang. van de begrafenismis)

.1.
VROOM GEDENKEN WIJ
MEVROUW

MARIA, VALENTINA
De Vleeschouwer

weduwe van de

Heer Achiel Baeyens

geboren te Uitbergen, op 23 maart 1893
en overleden in de kliniek te Wetteren,
op 23 februari 1973, gesterkt door het
H. Sakrament der Zieken en de
Pauselijke Zegen.

Voor ons allen is de dood een geheim. Wat
hij voor ieder van ons zal zijn, is ons onbe-
kend. Door iedereen wordt hij verwacht en
toch verrast hij altijd. Alleen zij die in Gods
liefde leven, kunnen in Geods liefde sterven.

Wat geeft het of men jong sterft of oud -
als men maar zijo plichten heeft gekweten en
geleefd heeft in onderdanigheid aan God, en
altijd gestreefd heeft Gods Wil zo volmaakt
mogelijk te volbrengen.
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We weten dat Gods raadsbesluiten ondoor-
grondelijk zijn, maar overtuigd zijn we dat de
Heer, die zij diende, haar de eeuwige beloning
zal schenken.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie-
leden, de dood heeft ons gescheiden. Eens
zien we elkaar weer bij de Heer.

Blijft allen met mij verenigd in uw gebed.

De Families De Vleeschouwer, Baeyens,
Eeckman en Van de Velde,

danken om de blijken van deel-
neming in hun rouw.

Begrafenisonderneming Cl. Van Bever
Druk Verbaere, Wetteran




