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Schenk hem de seuwlge rust, o Haer en dat het
ssuwig licht hem verschijnel

o

BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

Karel De Vieeschouwer
echtgenoot van Mevrauw
MARGRIET VAN KERCKHOVE
Gebcren te Ulthergen, op 14 oktober 1912, en ar
tot de Heer teruggerospen, op 9 okiober 1971,
Voorzien van de troostmiddelen der stervenden.
Oud - Strijder 1940 - 1945,

e
Met onze duurbare overledene moeten wij he-

laas te vroeg ulscheid nemen von een man wiens
leven gevuld was van en voor de arbeid. Steeds

was deze noarstige men bedrijvig en behulpzaam,
Zijn werkdadigheid en behulpzoamheid hebben
velen mogen ondervinden en werden door allen
heoggeschat.

Het leven van de mens schijnbaar zo groots
en onvermoeibaar, is toch zo xwak en broos, dat
wij ons op niets mogen bercemen. ledere dag die
wij krijgen, komt uit Gods hand, en niemaond iz
zelker of hij die dag nog zal voleinden. Daarom 1s
het best dat we steads voorbereid zijn op de grote
komst van God de Heer.

Zo was het met het leven van deze dierbare
overledene. Na de verwittigingen von het ophou-
den vun zijn arbeid en helaas dan van beproe-
vingen van zijn onmacht en pijn kwam dan nog zo

vroeg en onverwachts hst einde, afscheld van de
zovele dierbaren, maar toch gelovig dat hij be-
wust als gelovige kristen naar zijn Heer ging.

Beminde echigenote, kinderen en fanilieleden,
allen dank 1k voor wat gij gedaan hebt. Behoudt
die schone en innige familieband.

Beste geburen en vrienden, tot weerzlens bij de
Heer. Bewaar mijn aandenken in uw zondagsmis
met een yoed gebed.

De families: DE VLEESCHOUWER, VAN DE WIELE
en ONGENA

danken u voor de blijken van
deelname in hun rouw en om
de steun uwer vrome gebaden.
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