Isidoor Richard De Vleeschouwer

Geboren op 21-04-1904 te Berlare
Overleden op 28-09-1984 te Zele
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Wij zien uit naar de stad met fundamenten,
waarvan God de ontwerper en bouwer is.
(Hebr. 11, 10}

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Isidoor - Richard
DE VLEESCHOUWER

echigenoot van Mevrouw

Elisabeth KETS

geboren te Berlare op 21 april 1904
en godvruchtig overleden te Zele
op 28 september 1984, gesterkt door
de H. Sacramenten der zieken.

Oud-strijder 1940-45,

Wij hebben hier geen blijvende woonpliaats.
Wij zijn passanten. Mensen die voorbijgaan.

Dat beseffen wij maar al te goed bij het
heengaan van één van onze geliefden.

anww. indeken be .

Maar wij willen ook het volle gewicht geven
aan ons leven hier en nu, zoals het zich af-
speelt tussen mensen en situaties, tussen
hoogten en laagten.

Richard was een illustratie voor deze stel-
regels. Als gelovige man, en als ouderling,
besefte hij maar al te goed de vergankelijk-
heid van het leven. Maar daarnaast leefde hij
eveneens in de overtuiging, dat de stad van
God maar opgebouwd wordt door een goed
mens te zijn, een liefhebbende echigenoot en
een minnende vader.

Vader Richard, al heb je de jaren der sterken
bereikt, je dood is een onverwachte verras-
sing, een stekende pijn door ons hart.

Wees gij voor ons de stille, zwijgende aan-
wezige, die ons stimuleert ons leven zinvol
te maken.

Bid voor ons, wij bidden wvoor u.

De families
DE VLEESCHOUWER. KETS,
DE SADELAERE en VAN LAERE

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.

Begraf. - Funerarium Poppe-Van Gyseghem
Druk. E. De Veirman, Berlare.




