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saindeken be

Gelukkig de doden die in de Heer sterven. Van
nu &af, zegt het Heilig Schrift, zullen zi] van hun
arbeid uitrusten, want hun werken zullen hen
volgen.

+ In de vrede van Kristus ruste de ziel
van de Heer

Hieronymus De Vleeschouwer

echigenoot van Mevrouw
EMMA DE SCHOEMACKER
geboren te Uitbergen-Donk op 3 april 1898 en

er godvruchtig overleden op 31 augustus 1969
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Jarome was een levenslustig man. Hij
hield van gezelschap en van al wat geoed is. In
zijn zaak was hij eerlijk en hij kende zijn vak.
Vijanden of tegenspraak had hij niet, want hij
liet elk met rust. Voor zijn echtgenote en zijn
kinderen was hi] een geliefde en goede vader.

Sinds enkele maanden werd hij getrof-
fan door sen ongsneesliike kwaal. Met geduld
heeft hij dat lijden aanvaard, wetende dat het
een loutering en beproeving is. Helaas werd
zijn gestel ondermijnd en de dood kwam vroe-
ger dan men had verwacht.

De dierbare overledene is niet onvoor-
bereid van hier heengegaan. Met geloof en ver-
trouwen bad hij tot de Heer van alle leven, om

sterkte en genezing maar ook om berusting in
Gods WIl.

Dierbare echtgenote, dank voor uw ge-
negenheid en goede zorgen. Bijzonder uw be-
grip en medeleven gedureande mijn laatste le-
vensmaanden waren een echte troost. U waart
zo goed voor mij.

Beste kinderen, kleinkinderen, ik was
zo fier op u. Wees nu de trots en de steun van
uw beproefde goede moeder.

Beste broers en zusters, famlilieleden
en vrienden, vaarwel tot in het andere leven
en vergeet mij niet in uw wekelijkse mis.

Onze Lieve Yrouw van Bareldonk bid voor hem

DE VLEESCHOUWER,
DE SCHOEMACKER,
VAN DER SNICKT,
CLINCKE,

danken U voor de blijken van deelneming en
gebeden in de zware rouw die hen trof.

Druk Herma Kalken




