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Op het oktaaf van Allerzielen, zonder dood-
strijd, rustig en stil, is het eeuwig Leven ingegaan

e Heer Emiel De Vieeschouwer

echtgenoot van Mevrouw

GABRIELLE VAN DEN BROECK

geboren te Uitbergen, de 25 maart 1903, en er
overleden, de 9 november 1964, gesterkt door
het H. Oliesel en de Pauselijken Zegen.

Hij was lid van de confrerie van het H. Hert.

Wie durft er zijn jaren nog tellen als hij nadenkt
hoeveel mensen er in dit jaar in onze parochie
schielijk zijn heengegaan, zelfs in de volle ont-
plocing van het leven. Zou de meest hartvochti-
ge en meest onverschillige zich niet best eens
bezinnen en zich afvragen: «voor hoelang nog...
wanneer zal het mijn beurt zijn». Vees op uw
hoede;... en bedenk uw toestand. — Een lang
leven werd hem niet gegeven, doch het komt er
niet op aan lang maar schoon te leven. Elke mens
heeft op de wereld een taak te vervullen, elk
volgens zijn roeping. Wie ceze taak ernstig en
met liefde vervult, zal God welgevallig zijn en
het eeuwig leven ontvangen. — Schoon is de
mens in de ogen van God die waakzaam is over
zijn huisgezin, en dag en nacht bekommerd is
om het welzijn van zijn toekomst ; die lijden en
beproeving aanvaardt als een offer dat louterten
dichrer brengt bij God. De overledene was een
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eenvoudig man, vo! |lefde voor de mensen, die
met hem omgingen. vol betrouwen in de Godde-
lijke Voorzienigheid: een plichtvolle kristen.

Hij was een getrouwe echtgenoot en liefdevol-
le vader die vrede en geluk vond in zijn huis-
kring. Zijn armen reikten ver in harde arbeid en
trouwe plichtvervulling, maar ook in minzame
goedheid en kristelijke naastenliefde. De lange
rust die toch zo pijnlijk was voor zijn bedrijvige
natuur, werd hem een tijd van voorbereiding
voor de eeuwigheid.

Dierbare en trouwe echtgenote God alleen
weet wat gij voor mij deedt. In u mocht ik dag
en nacht, het licht, de warmte en de gloed der
echtelijke liefde ondervinden, die van God kwam
en naar God terugging en daardoor nooit faalde.
God alleen kan u daarvoor belonen.

Aan u, geliefde kinderen, zegt vader een harte-
lijk dankwoord voor de liefde, de goede zorgen
waarmee gij hem hebt omringd, voor de offers
die gij u niet hebt ontzien, Zijn vurigste wens,
en dat hij aan O, L. Heer zal toevertrouwen, is
u hier verder gelukkig te weten en u later sa-
men met onze moeder terug te zien in het eeu-
wig Vaderhuis. — Rust in vrede, trouwe kristen
vader, en maai hierboven in vreugde wat gij hier
beneden in het zweet van uw aanschijn hebt ge-
zaaid. — Mijn Jezus barmhartigheld. (300d.afl.)
De familién De Vleeschouwer - Van den Broeck

betuigen U hun oprechte
dank voor Uw deelneming.
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