Elvire De Vleeschouwer

Geboren op 15-05-1908 te Uitbergen (Bareldonk)
Overleden op 21-04-1965 te Lokeren

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Ik ben de Varrijzenis an hat Lawen, wie in Mij
gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.

(Jo. 11 21 VV)
+ BID VOOR DE ZIEL

van Mavriouw

Elvire De VLEESCHOUWER

echtgenote van Mijnheer
Omer Samson

geboren te Bareldonk (Ulitbergen) 15 mel 1508 en
in de Heer ontslapen te Lokeren 21 april 1965
na de HH Sacromenten en de Pauselijke Zegen
te hebben ontvangen.

Vol levensvreugds in de dagen van gezondheid,
heeft ze moonden gekend wvan pijnlijk hijden.

De pijnis geen schrikkelijk noodlot. Het lijden is
geen nutigloze marteling. De droefheld is niet zon-
der troost, voor wie in het lijden da wil wan God
herkent, en dat het dienen most tot uitboseting van
zonden, tot zulvering van de ziel en tot opwekking
van de hoop op het eeuwig heil, Christus immers
ging ons voor in het lijden om onzentwille, om ons
te kunnen voorgoan naar de hemelse glorie,

God, Heer der ontferming, geef can haar ziel het
verblijf der verkwikking, van de zalige rusten de
klaarte van het eeuwig Licht. Door O.H.J.C. Amen,
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De familién

DE VLEESCHOUWER,
VAN DER SNICKT,
SAMSON,
WIERINCE,

bedanken voor de blijken van dselneming en vun-
ge gebeden in de zware rouw dis hen trof.

Braackman, Kalken -



