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Wat ik was, dat zlft gtf . . . .
Wat ik ben, dat wordt gif . . .

ey

Bil:[‘l’ G{II:[ yvoor (‘IE Zi‘t‘!ll"mﬂt van Miinheer

Arthur, Jozef DE VLEESCHOUWER

Geboren te Uithergen, de 8 november 1895, en door een
droevig ongeval aldaar omgekomen de 31 maart 1953.
Gezalfd met de heilige Olie «in extremis».

Bif zulke droevige gevallen zou de meest hard-
vochtige en meest overschillige zich niet best eens be-
zinnen en zich afvragen : « voor hoelangnog . .. . . .
wanneer zal ket mifn beurt zifn 7 »

Waarom zoud! gij wachten tot morgen om u in
regel te steflen met God ; zult g’er morgen nog zijn ?
Gif boogt op uw gezondheid, maar is de ouderdom de
grootste ziekte niet ? . . . G'hebt menselijk opzicht .. .
maarwat zeggen uw vrienden nog als God, gans op
"t onverwachts u roept naar d'eeawigheid, waar het be-
sluit van God onveranderiifk vast staat.

Zoais uw laatste levensogenblik is. zo isuw oor-
deeisdag. Weest voorzichtig, vrienden, want gij aileen
zijt verantwoordellik voor eike daad die gif stelt ; het
leven is toch zo kort zelfs als if vele jaren telf.

Het was een eenvoudig man met minzaam karak-
ter, zeer werkzaam en gedienstig, die geen werk noch
last ontzag ;| hif was goed van inborst, daarom zal de
Heer met barmhartigheid op hem neerzien, en zijn
plots afs’erven moet voor allen een les zijn.

Geliefde zuster en familie, ik was zo goed in uw
midden en wou er nog lang vertoeven. Hebt dank voor
uw liefderifke zorgen en zoveel goedheid veor mij.
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Moge God mif penadtg wegen over geheel mifn leven,
en moget gl toch allen bidden opdai God mij zou
genadig wezen.

Barmhartige Jezus, geef hem de eenwige rust,
{7j.en7 guad, afi.)

Uw gebeden zijn esn ware lafenis voor de ziel
van onze duurbare overledenes.
Wij donken U daorvoor van harte,
De Familien
DE VLEESCHOUWER,
en BUYLE.
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