Adrienne De Vleeschouwer

Geboren op 24-06-1905 te Uitbergen

Overleden op 29-01-1979 te Uitbergen (Bareldonk)
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Mijn ogen hebben thans uw heil aanschouwd
dat Gi] voor alle wolken hebt bereid : een
licht dat voor de heidenen straalt, een glorie
voor uw volk Israel. (feest van Lichtmis)

VEOOM AANDENKEN AAN

MEVROUW
Adrienne

DE VLEESCHOUWER

weduwe van de Heer
Eugéne VAN CAUWELAERT

geboren te Uitbergen op 24 juni 1805
en godvruchtig overleden
te Berlare-Donk op 29 januari 1979,
gezalfd «in extremiss.

Het leven kan soms hard toeslaan en telkens
voelen we ons klein en machteloos, zoals
ook nu, Moeder werd ons zo plots en on-
verwacht ontnomen voor dit leven.

Ze heeft haar taak als echtgenote en moeder
altijd trouw ter harte genomen. Ze heeft ge-
zorgd en gewerkt voor haar gezin. Haar
belangloze liefde en toegewijdheid kunnen
wij nimmer wvergeten. Lange tijd al kende
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ze de last en de pijn van de ziekte. Het
werd «haar» weg wvan loutering en voorbe-
reiding op het esuwige.

Wij geloven dat God haar uit de duisternis
van ziekte en dood geroepen heeft tot zijn
goddelijk licht van eeuwig leven.

Dankbaar om haar leven bidden we God, de
Heilige Maagd Maria en alle heiligen, dat
zij voor altijd mag leven in het blijvende
geluk.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, broer en
familie, wilt me gedenken in uw gebed.

Blijven we zo innig met elkaar verbonden.

Beste zuster Alice, u wil ik speciaal danken
voor al wat ge voor mij gedaan hebi, vooral
tijdens de moeilijke tijd van mijn ziekzijn.

God belone uw edelmoedigheid.

Heilige Maagd Maria, spreek voor haar ten
beste.

De families DE VLEESCHOUWER,
VAN CAUWELAERT en DE GEEST,

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.

druk. e. de veirman - 052-42.26.26 - 42.20.57
Begr. Poppe-Van Gyseghem, Berlare
tel. 052-42.30.14 - 42.33.87.




