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Geboren op 26-01-1900 te Eernegem
Overleden op 19-11-1974 te Oostende
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t Bid God woor de Zielerust
van MEVROUW

JOSEPHINE BOUBA

weduwe van de

Heer Richard DEGRYSE

Geboren te Eernegem, op 26 jonuvari 1900,
en godvruchlti overleden te Oostends in
de H. Hortkliniek, op 19 november 1574,
gesterkt met het Sakrament van de Zieken.

Lid von de gedvruchtige gencctschappen

Wanneer wij aan moeder zullen denken,
zullen wij haor altijd voor ogen zien, als
een rorgzame bedrijvige vrouw, alles rege-
lend en voorvilziende voor hoor gezin.
Moeder was zo goed en zo bekommerd
met ons, hoor kinderen. Zij was godvruch-
fig en ernstig; zif werd ook wroeghijdig
getekend door het lijden.

In de wolle bloei wvan het leven oniviel
hoor, heer echtgencot en 26 send zif
alleen met de zware teck van de opvee-
ding. Persaonlifk leed en een longdurige
krankheid werden hoor niel gespaard ; zij
werd in het leven gelouterd, zoals het
goud gezuiverd wordt in de smeltoven,
Vaarwel, mijn dierbare Kinderen en Kiein-
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Kind, het leven is dikwiils zwoar en door-
wevan mel! vele horde draden, Hel is nist
de moeite woord de! wij er te vesl belong
oon hechien, waar wij wel belang moeten
oon hechten, dal is, dot wij God niet ver-
geten, dal wij godvruchtige mensen blijven
in alle omstandigheden, dat wij mensen
blijlven die bidden, dan wordt viteindelijk
alles goed. God maakl nieuvw wal wij ver-
loren wanen, Hij breekt het leven niet maer
herstelt hel.

Mijn dierbore Broeder Priester, van v vroag
ik heel bijzonder gebed. Vergeet mij niet
als gij dogelijks de H. Mis doel.

Mijn Dierboren, Familie en Vriendem alle-
moal, tot ziens bij de Heer en vergeet niel
voor mij fe bidden.

—

Heer en Mevrouw André VANMASSEMHOVE
DEGRYSE en zoon Geert

Heer Gobriél DEGRYSE,

Mejuffrouw Gerordo DEGRYSE,
haar kinderen en kleinkind ;

De fomilies BOUBA, ROELENS, DEGRYSE en
ROOSE ;

DANKEN U,
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