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' Aandenken aan het leven
en de uitvaartliturgie van
DE HEER

Frans FRULLEUX

Echtgenool van
Meviouw Simonne DE KOKER

Geboren te Gent op 10 maart 1929 en er overle-
den in het A.Z. op kerstdag 1983,

God, Gij hebt het leven van Frans een bestem-
ming gegeven. Klein en wankelbaar heeft hij
getracht de vervulling te zijn van Uw verwach-
ting van het antwoord op Uw vraag.

Op Kerstdag is voor hem dat antwoord geko-
men : de dreigende tragiek van zijn leven en
wellicht ook de grootheid ervan.

De engelen van Kerstdag hebben voor hem hun
Enﬂuli_iste liederen gezongen bij zijn aankomst bij
e Heer.
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Kerstkindje, Jij ook weet wat een onvolmaakt
stukje mens ik was. Ik had mijn goede en
slechte dagen. .. Maar ik wou telkens weer als
esn mens van goede wil van voor af aan begin-
nen en de tockomst beter maken dan het ver-
leden.

Telkens weer schonk Jij mij de genade om in
Jou te kunnen geloven met datzellde eenvoudi-
ge hart waarmee de herders tot U kwamen.
Telkens weer schonk Jij mij het vertrouwen om
Jou eer te bewijzen, lijk toen de Drie Koningen.
Ik heb me aan Je mildheid steeds opnieuw mo-
gen laven en Jij schonk me de schoonste uren
van geluk,

In de Kerstnacht heb ik Je hand op mijn schou-
der gevoeld met zachte aandrang en verlangen.
Ik had nog kunnen leven, opgaand in mijn ge-

zin. .. Elke dag opnieuw liefde geven aan
vrouw, Kinderen en moeder.

Jij Heer hebt het anders gewild.
Schenk Jij nu en in de tockomst veel liefde en
vrede aan hen die mij lief waren en blijven.

Uw aanwerigheid in deze uitvaartliturgie
Uw deelneming en gebed

Het was voor ons eéen troost

Wij danken U

Mevrouw Frans FRULLEUX en kinderen
Mevrouw Alida FRULLEUX - TRIEST

De Families FRULLEUX, DE KOEKER,
TRIEST e=n DE SMET.




