Lucien Roels

Geboren op 13-05-1927 te Beervelde
Overleden op 26-04-1990 te Gent
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..Mu neem ik afscheid van het leven,
afscheid van hen die ik zo gaarne zag.
Hier helpt geen angsten en geen.beven
want de dood is sterker dan wat een mens
vermag.”

DANKBAAR GEDENKEM WIJ
DE HEER

Lucien ROELS

echtgenoot van Mevrouw Georgetie MAES

Lid van de K.W.B.
Lid v.d. Kristen Bond voor Gepensioneerden
Lid van Ziekenzorg

geboren te Beervelde op 13 mei 1927 en

godvruchtig overleden in de Volkskliniek

te Gent op 26 april 1990, gesterkt door de
H. Sakramenten,

De kaarten zijn geworpen, het spel is uitge-
speeld.

Het is het grote spel van 't leven, men speelt
het slechts één keer. Lucien was ten einde.
De laatste krachten van zijn sterk gestel en
van zijn sterke wil heeft hij opgebruikt in
ean onverzettelijke wil om te leven.

Lucien heeft geen ereplaats gezocht in het
leven. Hij moest niet de eerste zijn. Hij hield
van kleine dingen die geborgenheid gewven,
van de zoete vreugde bij elkaar te zijn. Hij was
trouw in zijn vriendschap en stipt in de ver-
vulling van zijn plicht.

Zo was hij mens in deze wereld, kwetsbaar
tussen mensen. Zo heeft hij de ziekte en het
lijden zien aankomen, onafwendbaar. Dag na
dag werd zijn wereld kleiner.

In de trekken van zijn aangezicht stond zijn
leven getekend : zijn zorg en zijn leed.
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Maar zodra hij iemand ontmoette, verander-
den die trekken in een glimlach : dankbaar
om het goede in het leven, om de vriend-
schap en de trouw.

Dierbare echtgenote, heb dank voor uw ge-
negenheid, uw goede zorgen en uw steeds
klaar staan voor mij.

Dierbare zuster, schoonzusters en schoon-
broers, neven en nichten, ook u dank ik voor
uw vele bezoeken en voor de vele attenties
waardoor u mijn ziek-zijn mee hielp dragen.
Ik droeg u allen in mijn hart en mijn gedach-
ten, zoveel jaren. Mu draagt gij mij in uw ge-
bed tot bij de Heer, en hoor ik zijn woorden :
.Kom, goede en getrouwe dienaar, treed bin-
nen in de vreugde van Uw Heer™.

Mevrouw Lucien ROELS-MAES,
De families ROELS, MAES, PRAET en
SPAERKEER,

danken u oprecht voor uw gebed
en blijken van medeleven.

Begraf. Vercruyssen Destelb. - druk. v. autreve



