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Afscheid nemen is met zachte vingers wat
voorbij is dichtdoen en verpakken in goede
gedachten der herinnering.
Afscheid nemen is verwijlen bij een stuk
levensgeschiedenis en stilstaan op de pie-
ken wvan pijn en vreugd.
Afscheid nemen is met dankbare handen,
weemoedig meedragen al wat waard is om
niet te vergeten.
Afscheid nemen is het moeilijkste in het
leven.

1.

Vroom aandenken aan Mevrouw

Anna, Maria FONTENOY
weduwe van de Heer IVO HAMERLINCK

Geboren te Evergem op 17 februari 1908 en
onverwacht overleden in de kliniek =Heilige
Familie» te Gent op 5 november 1991,
Woorzien van het H. Oliesel in Extremis.

Zoals zij geleefd heeft, is ze heengegaan,
eenvoudig, liefdevol, gemoedelijk, bezorgd om
ieders welzijn waren haar grootste troeven.
ledereen die haar gekend heeft en met haar
mocht omgaan heeft in haar zovéeél eenvoud,
toewijding, goedhartigheid en fijnheid in
omgang erkend. Gans haar leven is opge-
gaan in het trouw volbreangen van haar dage-
lijhse plicht. Hard en noestig werkend, zo-
lang ze kon. Haar rechtschapenheid, haar
levensmoed en levensvreugde, haar beschik-
baarheid wvoor elkeen die op haar beroep
deed ; familieleden, vrienden en geburen,
sierden haar., Beschelden en vol belangstel-
ling kon ze luisteren, zonder zichzelf op te
dringen.

Ze |leefde ons een leven voar, vol liefde en
dienstbaarheid. Haar leven was gericht op
God en haar evenmens, Op een dag, mid-
den in de herist, is zig‘I van ons heengegaan,
stil en toch onverwacht...

Over ons verdriet heen willen we dankbaar
zijn om al het schone en het véle goede,
dat we van haar mochten ontvangen. Gelo-
vigen nemen nooit afscheid van het leven.

Beminde kinderen, Gilbert en Tina, dank
om alles wat jullie voor mij deden. Het was
goed samen te zijn ! .

Lieve kleinkinderen en achterkleinkinderan,
jullie waren mijn troost en mijn leven, leel
gelukkig onder elkander en vergest mij niet
in uw gebed,

Eens zien we elkander weer in de vreugde
van de Heer,

Laat ons samen bidden : Heer, midden onze
droefheid danken we U om wat zij in ons
leven heeft betekend. Het véle goede en
schone, dat ze zo mild heeft meegedeeld,
zullen we in ons hart bewaren. Geef ons
de sterkte om naar haar voorbeeld, het le-
van moedig verder te gaan.
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danken U voor uw gebeden
en gewaardeerd medeleven.
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