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Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

t

Heden, zaterdag 20 november 1876,
hebben we allen samen in de parochiekerk
te Alveringem gobeden voor de ziglerust van

de Heer
Louis Marie Joseph Antoine

FAURE

weduwnaar van Mevrouw
Maria Magdalena DEMERSSEMAN

geboren te Alveringem op 17 februari 1888
en godvruchtig overleden in de H. Hartkiiniek
te Roeselare op 16 november 1976
gesterkt door de heilige sacramenten van de zieken,

Dr. Jur. Walter DEWITTE en
Mevrouw Solange FAURE

De Heer Egide FAURE en Mevrouw Clara DEVLOO

Dirk DEWITTE

Ingrid FAURE

De families FAURE, CORNELIS,
DEMERSSEMAN, VANDERFAEILLIE

danken voor uw gebeden, blijken van deelneming
en eucharistisch madeleven,

Een stille rust en een fijne adel lagen getekend
op het gelaat van de dierbare overledene. Zij mask-
ten het schoon als een beeld waarin iets van het
hemeise doorstraalde. Tot in de dood getuigde hij
van wat zijn leven altijd is geweest : eenvoudig,
werkzaam en dienstbaar gegeven.

Hij was een ingoed en wvriendelijk mens die met
een gouden hart en milde hand met ledereen
kon omgaan en door iedereen werd gederd. Het was
hem een vreugde midden en tussen de mensen te
zijn. Gegeven aan zijn gezin en aan zijn arbeid
bouwde hij zijn taak wit met voorzichtigheid en
een vaste hand. Hij was maar gelukkig als de zijnen
pelukkig waren. Hij kon dit omdat hij in alles een
kristen was : een man van diep geloof en met een
grote liefde.

In zijn levensavond, midden de zijnen en midden al-
les wat hij had opgebouwd, voelde hij zich diep
gelukkig. Hij bleef een mens om wvan te houden en
wanneer de ziekte hem ondermiinde was hij bereid
om zijn leven in Gods hand te geven. Het was
zeker rijk genoeg gevuld om wvoor eeuwig rust te
vinden bij de Heer.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn ganse
leven is er geweest voor u. Tracht het levens-
voorbeeld dat |k U heb willen tekenen in uw leven
door te dragen. Houd van mekaar. Heb dank woor
al uw zorgen en uw bekommernis, voor de moed
en de steun die gij mij in mijn |aatste levensweken
habt geschonken.

Dierbare familie en vrienden, heb allen dank om
uw vriendelijke genegenheid tegenover mij. Blijf mij
gedenken in uw gebeden,

Drukw. Vw Ed. Dezwarte-Dobbelaere, Alveringem
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