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BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Raymond BUYSSE

echtgenoot ven mevrouw MARTHA VANNESTE
geboren te Adegem op 10 december 1202 en
godvruchtig overleden te leper op 3 spril 1974,
na ontvangen te hebben de genademiddelen wvan
onz¢ Moeder de H. Kerk.

Op maandag in de OCoede Week wordt onze
dierbare overledene ten grave gedragen. De Goede
‘Week doet ons denken aan Gods oneindige goedheid
en barmhartigheld, Gods Zoon, Christus-Jezus, omze
Heer is voor alle mensen gestorven op het kruis,
Hi] heeht onze zonden uitgebost. Hij blijft blj ons
in de H. Eucharistie, en s na drie verrezen,
Nu leeft HIj voort bif de Veder In hemel om
voor ong slien ten beste te spreken.

Dat is onze troost. Hij heeft lpu.mgd: Ik ben U
een plaats gesan voorbereiden. In het huis van mijn
Vader, is ruimte voor velen''.

Bij het haastig overlilden van deze in-goeds man
staan wi| allen verslagen., De dood is voor ons
gllen telkens een boods r van bekering en
bezinning op ons leven, Laten we haastig het
goede doen terwijl we nog de tijd hebben,

De goede man heeft een leven gekend van zorgen
en bekommernissen. Vele jaren heeft hij de straten
en de buurten van onze dorpen etioolt en
afgelopen om wat voor hen overtollig was een
stuiverke te wverdienen. Hil haeft nooit weelda

kend en toch was hij lang gelukkig in zijn
gmiden en nederig hutje 't einde onze Vauban-
straat. Een mens moet niet veel hebben om rlm
te zijn. ., Mask U geen nutteloze zorgen ",

de Heer gezegd.
Spijts zijn robuste uviterlijk had hi] eesn teergevoelig
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hart. Waar lijden was was hij er grasg bij am het
lilden wan anderen e verzachten., Zljn thuis, zijn
famliie, zijn vriendan dat was voor hem zijn leven.
Met een ond-aaglijk lijden en heimwee zou hij
zijh huis wverlaten. Hij is plots gestorven, nadat
hij zijn pijn en lijden gelaten, schier verdoken
en eenzaam, gedragen heeft.

Moge de Heer hem genadig zijn, hem wergeving
schenken van ziln schuld en hem opnemen in het
hemels paradijs, waar geen smart en lijden meer s,

DIERBARE ECHTGENOTE EN KINDEREN, blijf mijn
gedachtenls In ere houden, Omgeef elkander met
liefde en genegenheid., Sreun elkander in  de
beproevingen., Bld regelmstig tot de goede God.
Bid voor mijn zielsrust. Mijn Heer en mijn God,
ik geloof in U, op U stal ik mijn vertrouwen : maak
det ik U beminne uit geheel mijn hart en mijn
zio! en uit al mijn krachten. Vergeef mijn zonden.

Mijn Jezus, barmbartigheid.
Jezus, Moaris, Jozel, sta mij bij in mijn laatste
doodstrifd.

fdogen de zlelen van de owerleden kristenen,
door Gods barmhartigheid in vrede rusien, Amen.

Mevrouw Raymond BUYSSE,
geboren Martha VANNESTE, zijn echigenoie ;

Mevrouw Adolf SCHIEUWE - BUYSSE en dochter,
Mevrouw Simonne BUYSSE,
De heer en mevrouw Willy MUYLLE - BUYSSE
e&n kinderen,
zifn kinderen en kieinkinderen ;

De families BUYSSE - DEZUTTER en
VANNESTE - GRYSPEERDT,

danken U hartelilk om uw gebeden en kriste ijke
blijken van genegenheid.
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