Maria Ludovica Buysse

Geboren op 27-01-1873 te Overmere
Overleden op 03-04-1918 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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God hesft ons levan hisr op aarda varvuld m3t
kwell’ingen en beprozvingsn, om ons das ‘te bater
_ het eeuwig leven te doen waardesren. (M. EPHREM). .
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- "MARIA LUDOVICA BUYSSE

echtgeroote van

Camier Boone :
geboren te Overmeire, 1en 27 Januari 1873 en aldaar
. OVerieden den 3 April 1918.
Voorzien van de HH. Sacranienten.
Lid van de confrerie der H. Barbara.
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Gansch haar leven door was zij een voorbeeld van
diepe godsvruchten stipthzid in 't volbrengen harer
plichten.

Zij was ook eene onbzrispelijke echtgenoote eena
teedere en liefdevolle moed:r, die al hare krachten
wijdde aan de opvoeding harer kinderan.

Beminde echtgenoot, lisve kinderen, ik starve gerust;
ik verlangde nog te genezen, niet voor mij maar voor
u;omunog lang te kunnen beminnen en veel voor u
te werken. Maar God heeft er anders over beschikt, ¥
Blijft braaf en deugdzaam, weest altijd de troost
wen steun van vader, Ve rgest mij1e voorbeziden en
lessen niet ; en denkt nog dikwijls aan mij.

- Zoet Hert van Jesus, wees mije liefde. (30 d. a.)
- Zoet Hert van Maria wees mijhe zaligheid (3% d, a.)

Overmeire druc. Ach. D’ hoog:-Suy






