Aline Buysse

Geboren op 23-03-1930 te Overmere
Overleden op 23-07-1991 te Lokeren
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"Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
haar zal God zijn goedheid en zijn liefde geven."

(Psalm)

.I.

Vroom aandenken aan
MEVROUW
ALINE BUYSSE

echtgenote van de heer

Adhemar Van Der Poorten

geboren te Overmere op 23 maart 1930 en
godvruchtig overleden in de stadskliniek te
Lokeren op 23 juli 1991, gesterkt door de
laatste H. Sacramenten.

Lid van de K.V.L.V.

De families BUYSSE, VAN DER POORTEN, DE
RUYTER en BAUWENS
danken u voor de blijken van deefneming,.

Een namis wordt voor Aline opgedragen op
zondag 1 september om 9 uur.

"Heer God, wij treuren diep om het verlies van onze
goede vrouw en moeder, Moedig heeft zij geleefd
voor ons allemaal®.

Zijwas desterke bandvan leven en geven. Niets was
haar teveel voor haar gezin en het werk haar toe-
vertrouwd, Zo'n rijke schone waarden waren haar
heilig en dierbaar.

Wat we van haar stille werkzame leven mogen
meedragen: een echte moederliefde, een eenvoudig
maar diep geloof in een God die Liefde is, dat
zouden we willen in ere houden.

Moedig en gelaten heeft ze ook haar lijden aanvaard
en gedragen. Zo stierf ze dan ook zoals ze geleefd
heeft, een doorbrave vrouw van oud geloof.
Daarom danken wij u, moeder, doorheen onze
tranen om alles wat u ons hebt voorgeleefd. Mocht
uw beeltenis gegrift staan in ons hart en onze
levensmoed nooit wijken, maar moedig de weg
doen gaan die nu voor ons ligt. We weten dat u bij
God verder over ons allen waakt.

Vaarwel dierbare kinderen en kleinkinderen, stelt
uw hoop op God, bemint en helpt elkaar, bid voor
moeder en blijf nu en altijd de troost van uw
beproefde vader. Familieleden en vrienden, gedenk
mij in uw gebeden.
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