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In de vrede van Kristus ruste de zlel

van Mijnheer

Constant, Aviel BUYSE

echtgenoot van Mevrouw

GERMAINE D'HOEY
geboren te Overmsere, de 12 saptember 1913 en
er zacht in de Heer ontslapen op 19 jauuari 1967,
Gezalfd met de H, Olie.
Lid van verschillende godvruchtige gencotschappan

Heer, niemand kent Uw plannen cn we bz-
grijpen ze ook nict altijd. Maar we weten dat Gij
oneindig wijs en liefdevol zijt en dat gecftons
vertrouwen, ook wanneer Gij het lijden in ons
leven toe laat. Al te vroeg werd de dierbare over-
ledene uit ons samenzijn weggerukt, maar het
voorbeeld van zijn rusteloze arbeid blijfe in ons
geheugen geprent. Hij werkee hard voor zijn ge-
zin, hoewel hij lecd aan ccn zielkte die hem vroeg
of laat facaal zou worden. Heel onverwacht werd
hij van zijn familie weggenomen. Maast zijn epor-
ime werkkrache, die hijin dienst stelde van zijn
gezin, had hij de gave van een goed mens te zijn.
Moge de Heer hem daarvoor zijn verdicride loon
schenken.

Dierbare echtgenote en moeder, jarenlang
zijn we gelukkig geweest, maar hoe kortleek
dat. Tk dank u voor uw genegenheid. |k ben nu,

avergegaan naar het volmaakte en esuwig gelulk,
waartoe de Hear ook u senmaal zal raspan,

Dierbare zoon en dachter, voor wie |k me
hebk inzezet, het is aleijd mijn wens geweest u ge-
lukikis te zien, ook nu van wit de hemel wensik u
dit. YWeest een steun voor mocder, ze rekent
op u.

Cierbare familicleden en vrienden, onver-
wacht is dit afs:heid gekomen, Treurt niet om
mijn heenzaan. Eens zal de Heer ons weer samen-
brengen in Zijn Rijk van licfde en vrede,

Heer, moge d2 zicl van deza betreurde overs
ledena in vrede ruscen,

Uw deelneming in heoc verlies van hern die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde overledene.

wWij danken U daarvoor van harte.

De families Buyse, D'hoey,
De Geest en Da Vieeschouwer.
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