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Liefde en dankbaarheid nodigen ons uit
het aandenken te bewaren van

DE HEER
RICHARD BUYSE

echtgenoo! van mevrouw Maria DE BARUYNE

geboren te Overmere op 15 november 1903
en er godvruchtig overleden op 29 juni 1981.

Gesterkt door de laatste H. Sakramenten en
begenadigd met de Pauselijke Zegen,

Qud-muzikant en bestuurslid van de Konink-
lijke Fanfare '"'De Verenigde Vrienden" uit
Overmere.

Lid van de Bond van Grote en Jonge
Gezinnen,

Lid van de Kristelijke Bond Gepensioneerden.

Vaders persuunli]jkheid heeft ons altijd zozeer
geboeid en beinvioed, dat zijn aandenken
zal voortleven in ons hart, We danken hem
grotendeels onze opvoeding : van kleinsafaan
machten we met tedere eerbied opzien naar
zijn levensvoorbeeld waaruit tegelijk goedheid
en beslistheid sprak. Van hem leerden we
altijd tevreden te zijn met hetgeen we had-
den en met wat we konden wverwezenlijken ;
het werd ook woor ons de sleutel tot het
geluk. Zijn ruim hart omvatte in liefde heel
Zijn schoon gezin, van al zijn kleinkinderen
hield hij ontzettend veel, maar de ereplaats

bij al zijn attenties bleef hij voorbehouden
aan Mama.

Zijn rustig-kalme wverschijning liet nauwelijks
vermoeden hoe veel en hard hij gewerkt heeft,
maar hij hield van zijn bercep en kende het
door en door. Een fijn mens was hij, aange-
naam in de omgang. Hij bekeek het leven met
mild optimisme en wist zijn woord te kruiden
met schalkse humor.

Muziek was zijn hobby. Van jongsaf speelde
hif mee in de fanfare en tot het allerlaatste
was hi] als bestuurslid begaan met de bloel
van de maatschappij.

Ongelooflijk snel is zijn lichaamskracht door
de ziekte afgetakeld, geeste{if‘k bleef hij ech-
ter sterk en moedig. Degelilk kristen als hij
was, aanvaardde hij kalm en vertrouwvol de
tekenen van het naderende uur om over te
gaan naar de hemelze hearlijkheid.

Dank U, Heer, om Vader, Meem hem nu op
in uw Goddelijke levensgemeenschap waar we
elkaar in blijvende vreugde hopen terug te
zian.

H. Maria, Moeder van God, bid voor onze
dierbare.

Mevrouw Maria DE BRUYME, zijn echtgenote ;
zijn kinderen en kleinkinderen ;

de families BUYSE, DE BRUYNE, BUYLE en
DE MEYER

vinden bemoediging in uw gelovig meeleven.
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