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echigenoot van

Aucusta DE KEGEL
_[.'iehﬂren “te Overmeire den 24 Juni 1877, aldaar
overleden den 4 November 1931, ;
Versterkt door de H.H. Sacramesrten.

Lid van llﬂ- Xavnriuixeuhbﬁil.

Wij zijn als vreemdelm;é‘en en reizigers op aarde,
gelijk onze voorouders het geweest ziin. Onze
dagen vliegen als een schaduw over de aarde heen,
en wij verhluven ersieclﬂs een nugennlik

Loo {1 'PAROLL. -XXIX.)
Heer, de dagen van den mensch ziin kot ;
het getal zijner maauden isin Uwe handen ; G'ij
hebt zijn leven palen gesteld die hij niet kan over-
schrijden. (JoB. X1V, 5.)
Daarom wezen we steeds bereid want niet een
onverwachten maar een niet yoorhereidden dnod
moeten W]] YIreeLen.

Tot U, o Heer, heb ik mijn hart verheven : mun'

God, op U heb ik mijn betrouwen gesteld want ik

et wigheid | b

Voor Uw geloovigen iminers, o Heer, wordthet
leven verwisseld, niet weggenomen, en nadat zij

dit aardsch verblijf hebben verlaten, hebben zij in
den hemel een ecuwige woonsteé verkregen.

Jezus, Mana, Jozef !
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Overmeire dr A NDhonca. Sy,

weet dat wie in U gelooft niet steryen zal in |







